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1e lijdenszondag – 11 februari 2024 

Ochtenddienst: Jezus heeft als joodse jongen (WK 580) 

Jezus heeft als joodse jongen 
’s avonds voor het slapen gaan 
vaak gebeden, vaak gezongen: 
‘Vader, neem mijn geest nu aan. 
Vader, houd ook deze nacht 
over mij getrouw de wacht.’ 

Toen zijn lijden was geleden, 
al zijn arbeid was gedaan, 
heeft Hij aan het kruis gebeden: 
‘Vader, neem mijn geest nu aan. 
Vader, houd ook deze nacht 
over Mij getrouw de wacht.’ 

Hij kon slapen zonder zorgen: 
Vader heeft Hem bijgestaan, 
gaf zijn Zoon een nieuwe morgen: 
Hij is uit het graf gegaan. 
Nu is onze blijheid groot: 
Jezus overwon de dood! 

Avonddienst: Gethsémané, die nacht moest eenmaal komen (WK 142:1,6 en 7)  

1.Gethsémané, die nacht moest eenmaal komen. 
De Heiland heeft bewust die weg genomen. 
Hij laat zijn doel niet los, wijkt niet terzijde, 
aanvaardt het lijden. 

6.In angst en tranen werd zijn strijd gestreden. 
Toen kon Hij toebereid naar voren treden. 
De duisternis kon, wat zij mocht verzinnen, 
Hem niet verwinnen. 

7.Hier zijn wij, Heer, een afgeweken schare, 
wij, die zo zorgeloos, zo ontrouw waren. 
Verander ons en reinig onze harten, 
o Man van smarten! 

  



2e lijdenszondag – 18 februari 2024 

Ochtenddienst: Als ik mijn ogen sluit (OTH 425) 

Als ik mijn ogen sluit en denk aan Golgotha, 
dan lijkt het net of ik daar op die heuvel sta. 
Ik zie het houten kruis, zie wat de mensen doen. 
Dat Jezus sterven moet, want dat gebeurde toen. 
 
Ik hoor opnieuw zijn stem,die roept: het is volbracht. 
En daarna wordt het stil, ‘tis donker als de nacht. 
Toen stierf hij aan het kruis, toen was de pijn voorbij. 
Oh, ik weet meer dan ooit, dat hij dit deed voor mij. 
 
Ik doe mijn ogen dicht en vouw mijn handen stil. 
Ik bid met heel mijn hart wat ik hem zeggen wil. 
Heer aan dat houten kruis droeg u de straf voor mij. 
Ik had nog nooit een vriend, die zoveel hield van mij. 
  



Avonddienst: Ik wil zingen van mijn Heiland (OTH 115: 1, 2 en 4 )  

1.Ik wil zingen van mijn Heiland 
Van Zijn liefde, wondergroot 
Die Zichzelve gaf aan 't kruishout 
En mij redde van de dood 

Refrein :  
Zing, o zing van mijn Verlosser 
Met Zijn bloed kocht Hij ook mij 
Aan het kruis schonk Hij genade 
Droeg mijn schuld en ik was vrij 
 
2.'K Wil het wonder gaan verhalen 
Hoe Hij op Zich nam mijn straf 
Hoe in liefde en genade 
Hij 't rantsoen gewillig gaf 

Refrein 
Zing, o zing van mijn Verlosser 
Met Zijn bloed kocht Hij ook mij 
Aan het kruis schonk Hij genade 
Droeg mijn schuld en ik was vrij 
 
3.Ik wil zingen van mijn Heiland 
Hoe Hij smarten leed en pijn 
Om mij 't leven weer te geven 
Eeuwig eens bij Hem te zijn 

Refrein 
Zing, o zing van mijn Verlosser 
Met Zijn bloed kocht Hij ook mij 
Aan het kruis schonk Hij genade 
Droeg mijn schuld en ik was vrij 
 
  



3e lijdenszondag – 25 februari 2024 

Ochtenddienst: Hij kwam bij ons heel gewoon (WK 144)   

Hij kwam bij ons, heel gewoon, 
de Zoon van God als mensenzoon. 
Hij diende ons als een knecht 
en heeft zijn leven afgelegd. 

Refrein  
Zie onze God, 
de Koning-knecht, 
Hij heeft zijn leven afgelegd. 
Zijn voorbeeld roept 
om te dienen ied’re dag, 
gedragen door 
zijn liefd’ en kracht. 
 
En in de tuin van de pijn 
verkoos Hij als een lam te zijn, 
verscheurd door angst en verdriet 
maar toch zei Hij: ‘Uw wil geschied’. 

Refrein 

Zie je de wonden zo diep. 
De hand die aard’ en hemel schiep, 
vergaf de hand die Hem sloeg. 
De Man, die onze zonden droeg. 

Refrein  

Wij willen worden als Hij. 
Elkanders lasten dragen wij. 
Wie is er need’rig en klein? 
Die zal bij ons de grootste zijn. 

Refrein  



Avonddienst: Ik wil mij gaan vertroosten (WK 145: 1 en 3) 

1.Ik wil mij gaan vertroosten 
in ’t lijden van mijn Heer, 
die zelf bedroefd ten dode 
terneerboog keer op keer 
en zocht in zijn ellende 
naar troost om voort te gaan, 
tot Hem wil ik mij wenden – 
o Jesu, zie mij aan. 

3. Mijn Heer die om mijn zonden 
in doem en duisternis 
ontluisterd en geschonden 
aan ’t kruis gehangen is, 
al ben ik U onwaardig, 
mijn toevlucht is uw naam, 
mijn redder, mijn genade – 
o Jesu, zie mij aan. 

 
  



4e lijdenszondag – 3 maart 2024 

Ochtenddienst: Mijn Jezus, ik hou van U (OTH 124)  
 
Mijn Jezus, ik hou van U,  
ik noem U mijn vriend. 
Want U nam de straf op U  
die ik had verdiend 
De grote Verlosser, 
mijn Redder bent U 
‘k heb van U gehouden, 
maar nooit zoveel als nu. 
 
Mijn Jezus, ik hou van U,   
want U hield van mij. 
Toen U aan het kruis hing,  
een wond in Uw zij. 
Voor mij de genade,  
een doornenkroon voor U; 
‘k heb van U gehouden,  
maar nooit zoveel als nu 
 
Ik zal van U houden     
in leven en dood. 
En ik wil U prijzen, 
zelfs dan in mijn nood 
Als ik kom te sterven, 
dan roep ik tot U. 
‘k heb van U gehouden, 
maar nooit zoveel als nu. 
 
Als ik in Uw glorie,  
Uw eeuwigheid kom. 
Dan buig ik mij voor U,  
in Uw heiligdom. 
Gekroond met Uw heerlijkheid, 
zal ‘k zingen voor U: 
‘k heb van U gehouden,  
maar nooit zoveel als nu. 
  



Avonddienst: Hef op uw hoofden, poorten wijd! (WK 143: 1 en 4) 

1.Hef op uw hoofden, poorten wijd! 
Wie is het, die hier binnenrijdt? 
Begroet Hem, Heer der heerlijkheid 
en Heiland vol barmhartigheid! 
Hij geeft de wereld ’t leven weer. 
Juich blijde, zing uw God ter eer, 
loof Hem, die sterk van daad 
de deuren binnengaat. 

4. Hef op uw hoofden, poorten wijd! 
Elk hart zij Hem ter woon bereid! 
De palmen van uw eerbied spreid 
de weg langs, die uw koning rijdt. 
Hij komt tot u met troost en vreê 
en brengt u heil en liefde mee. 
Geprezen zij de Heer, 
Hij geeft u ’t leven weer! 
  



5e lijdenszondag – 10 maart 2024 

Ochtenddienst: Jezus ik wil u bedanken (OTH 431)  

Jezus, ik wil U bedanken 
voor wat U voor mij hebt gedaan 
omdat U voor mij bent gestorven 
maar ook weer bent opgestaan. 
 
U werd geschopt en geslagen 
ze lachten en scholden U uit 
en zelfs door uw vrienden verlaten 
hing U voor mij aan het kruis. 
 
Refrein:  
Jezus, ik dank U 
U gaf uzelf voor mij 
Jezus, ik dank U 
en geef mijzelf aan U 
ik geef mijzelf aan U 
 
U hebt mijn zonden gedragen 
en ook al mijn pijn en verdriet 
dat U zoveel van mij kon houden 
nee, Heer, dat begrijp ik niet. 
 
Refrein 
Jezus, ik dank U 
U gaf uzelf voor mij 
Jezus, ik dank U 
en geef mijzelf aan U 
ik geef mijzelf aan U 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Avonddienst: O hoofd vol bloed en wonden  (WK 157: 1, 3 en 7) 

1.O hoofd vol bloed en wonden, 
bedekt met smaad en hoon. 
O hoofd zo wreed geschonden, 
uw kroon een doornenkroon. 
O hoofd eens schoon en heerlijk 
en stralend als de dag, 
hoe lijdt gij nu zo deerlijk! 
Ik groet u vol ontzag. 
 
3.O Heer uw smaad en wonden, 
ja alles wat Gij duldt, 
om mij is het, mijn zonden, 
mijn schuld, mijn grote schuld. 
O God ik ga verloren 
om wat ik heb gedaan, 
als Gij mij niet wilt horen. 
Zie mij in liefde aan. 
 
7.Wees gij om mij bewogen 
en troost mijn angstig hart. 
Voer mij uw beeld voor ogen, 
gekruisigde, uw smart. 
Dan zal ik vol vertrouwen, 
gelovig en bewust, 
uw aangezicht aanschouwen, 
wie zo sterft, sterft gerust. 
  



6e lijdenszondag – 17 maart 2024 

Ochtenddienst: Hosanna, Hosanna  (OTH 430) 

Hosanna, Hosanna, we maken een rij.  
Hosanna, Hosanna,  
want de Koning komt voorbij.  
 
Refrein 2x  
Gezegend is hij 
Die komt in de naam, 
Die komt in de naam van de Heer.  
 
Hosanna, Hosanna, Hij rijdt door het land 
Hosanna, Hosanna,  
Neem een palmtak in je hand.  
 
Refrein 2x  
Gezegend is hij 
Die komt in de naam, 
Die komt in de naam van de Heer.  
 
Hosanna, Hosanna, de vijand opzij,  
Hosanna, Hosanna,  
En dan eindelijk weer vrij. 
 
Refrein 2x  
Gezegend is hij 
Die komt in de naam, 
Die komt in de naam van de Heer.  
 
Hosanna, Hosanna, we maken een troon,  
Hosanna, Hosanna,  
Het wordt allemaal sjaloom.  
 
Refrein 2x  
Gezegend is hij 
Die komt in de naam, 
Die komt in de naam van de Heer.  
 
Hosanna, Hosanna, maar zie je het niet?  
Hosanna, Hosanna,  
Onze koning heeft verdriet.  
 
Refrein 2x  
Gezegend is hij 
Die komt in de naam, 
Die komt in de naam van de Heer.  



Avonddienst: U, heilig Godslam, loven wij (WK 161)  

U, heilig Godslam, loven wij, 
Gij hebt voor ons aan ’t kruis geleden, 
Gij doet ons tot de Vader treden 
als koningen en priesters. Gij, 
o Heiland, kocht ons met uw bloed; 
U brengen wij de dank en ere 
en werpen in aanbidding, Here, 
al onze kronen aan uw voet. 
  



Palmzondag – 24 maart 2024 

Ochtenddienst: Zie hoe Jezus daar loopt in Jeruzalem (OTH 131)  

Zie hoe Jezus daar loopt in Jeruzalem 
Met een kruis op zijn rug en een doornenkroon 
Hoor hoe de menigte schreeuwt en roept: kruisig hem 
Zo gaf God zijn eigen zoon 
 
Zie het lam aan het kruis daar op Golgotha 
Als de koning der Joden wordt hij veracht 
Zie de liefde voor ons in zijn ogen staan 
Als hij roept: het is volbracht 
 
Ja ik dank u voor uw genade o heer 
Dat u het kruis voor mij droeg 
U bewijst uw genade aan mij telkens weer 
Uw genade is mij genoeg. 
 
In het rijk van de dood is hij neergedaald 
Ja, uit liefde voor ons heeft hij dit gedaan 
Maar de steen van het graf is nu weggehaald 
Jezus leeft hij is opgestaan. 
 
Ja ik dank u voor uw genade o heer 
Dat u het kruis voor mij droeg 
U bewijst uw genade aan mij telkens weer 
Uw genade is mij genoeg. 
 
En nu kom ik tot u met vrijmoedigheid 
Met ontzag en respect kniel ik voor u neer 
U bent koning en God tot in eeuwigheid 
U bent Jezus de hoogste heer 
 
Ja ik dank u voor uw genade o heer 
Dat u het kruis voor mij droeg 
U bewijst uw genade aan mij telkens weer 
Uw genade is mij genoeg 
 
Ja ik dank u voor uw genade o heer 
Dat u het kruis voor mij droeg 
U bewijst uw genade aan mij telkens weer 
Uw genade is mij genoeg 
Uw genade is mij genoeg 
Uw genade is mij genoeg 
  



Avonddienst: Zie hoe Jezus lijdt voor mij (OTH 132:1,3 en 4)  

1.Zie hoe Jezus lijdt voor mij, 
aan het kruis de dood nabij. 
Die voor mij het oordeel draagt, 
Hij die tot zonde wordt gemaakt. 
Wat een offer - Hij voor mij! 
Wie wil worden zoals Hij? 
Zoveel pijn, ongerechtigheid, 
is op Hem die voor mij strijdt. 
 
3.Als de Heer Zijn leven geeft, 
vlucht de dag, de aarde beeft. 
Zelfs de dood verliest haar macht 
als Jezus roept: ′het is volbracht!' 
Waarlijk, Hij is Zoon van God 
Die voor ons gekruisigd wordt. 
Door Zijn wonden genezen wij, 
in Zijn dood maakt Hij ons vrij. 
 
4.Heel de schepping slaakt een zucht, 
zij ontwaakt, het duister vlucht. 
Jezus leeft, is opgestaan, 
Hij roept ons uit de dood vandaan. 
Juicht want Hij, mijn Here leeft 
Hij die overwonnen heeft. 
Nooit meer tranen, en nooit meer pijn. 
Nooit van God verlaten zijn. 
  



Goede vrijdag – 29 maart 2024 

Avonddienst: Mijn verlosser hangt aan ’t kruis (WK 155: 1, 2 en 4)  

1.Mijn Verlosser hangt aan ’t kruis, 
hangt ten spot van snode smaders. 
Zoon des Vaders, 
waar is toch uw almacht thans, 
waar uw goddelijke glans? 
 
2.Mijn Verlosser hangt aan ’t kruis, 
en Hij hangt er mijnentwegen, 
mij ten zegen. 
Van de vloek maakt Hij mij vrij, 
en zijn sterven zaligt mij. 
 
4.Mijn Verlosser hangt aan ’t kruis! 
’k Heb mij, Heer, voor dood en leven 
U gegeven. 
Laat mij dan in vreugd en pijn 
met U in gemeenschap zijn. 
  



1e paasdag – 31 maart 2024 

Ochtenddienst:  

Maria kwam bij het graf (OTH 433) 

Maria kwam bij het graf 
En huilde om haar heer 
De grote steen was weggerold 
En Jezus was er niet meer 
Maar een engel zei plotseling 
Weet je niet meer 
Wat Hij gesproken heeft 
Hij is opgestaan, Hij is opgestaan 
Hij leeft, Hij leeft 
Hij is opgestaan, Hij is opgestaan 
Hij leeft, Hij leeft 

 

De discipelen waren zo moe 
Ze treurden om de Heer 
Waar moesten ze nu nog naar toe 
Hun meester was er niet meer 
Maar Maria riep plotseling 
Hij heeft gedaan 
Wat Hij gesproken heeft 
Hij is opgestaan, Hij is opgestaan 
Hij leeft, Hij leeft 
Hij is opgestaan, Hij is opgestaan 
Hij leeft, Hij leeft 



In het vroege morgenlicht (WK 176: 1,3 en 6)  

1.In het vroege morgenlicht 
komt Gods boodschap tot de zijnen. 
Eng’lenmond brengt het bericht 
dat de droefheid doet verdwijnen. 
Wat beloofd werd, is voldaan! 
Onze Heer is opgestaan! 

3. Zie Hij leeft en Hij komt weer 
ten gerichte op de wolken. 
Dan buigt alle knie zich neer, 
alle zondaars, alle volken 
treden voor de rechter aan. 
Ja, de Heer is opgestaan! 

6. Ja, de Heer is opgestaan! 
Gods bazuinen zullen klinken. 
D’ eerste dingen zijn vergaan, 
nieuwe heem’len zullen blinken. 
Nieuwe tijden vangen aan, 
nu de Heer is opgestaan! 

 

  



Christus, onze Heer, verrees (WK 166) 

 
Christus, onze Heer, verrees, 
halleluja! 
Heil’ge dag na angst en vrees, 
halleluja! 
Die verhoogd werd aan het kruis, 
halleluja, 
bracht ons in Gods vrijheid thuis, 
halleluja! 
 

Prijs nu Christus in ons lied, 
halleluja, 
die in heerlijkheid gebiedt, 
halleluja, 
die aanvaardde kruis en graf, 
halleluja, 
dat Hij zondaars ’t leven gaf, 
halleluja! 
 
Maar zijn lijden en zijn strijd, 
halleluja, 
heeft verzoening ons bereid, 
halleluja! 
Nu is Hij der heem’len Heer, 
halleluja! 
Eng’len juub’len Hem ter eer, 
halleluja! 
 

  



Avonddienst: Dit is de dag die de Heer heeft gemaakt en gegeven (WK 170) 
 

Dit is de dag die de Heer heeft 
gemaakt en gegeven. 
Laat ons Hem loven en danken, 
verheugd dat wij leven. 
Diep in de nacht 
heeft Hij verlossing gebracht, 
heeft Hij ons licht aangeheven. 
 
Waren wij dood door de zonde, 
verminkt en verloren, 
doven van harte, 
verhard om zijn woord niet te horen, 
Hij is zo groot, 
Hij overmande de dood. 
Wij zijn in Jezus herboren. 
 
Nu zend uw Geest, als een vuur, 
als een stem in ons midden. 
Dat wij van harte 
elkander verstaan en beminnen 
en zo voortaan 
eren uw heilige naam 
en U in waarheid aanbidden. 
 


